
 

 

Een kleine ode aan de grenzen, de grens en de mens die de grenzen zag en de bruggen sloeg 

 

Van ontstellende schoonheid 

Hoe het landschap zich ontvouwt  

De lijnen die het landschap volgen 

 

Rivieren, dijken, duinen, 

Erfgrenzen, veensloten 

Turfvaarten  

Het joekelt van de grenzen 

Voor wie ze wel wil zien 

 

Bizar de rechte lijn  

Op de grens van de buskruitramp 

Miraculeus  

De kerk die bleef  

 

De waterkaarten 

Sporen 

Grens naar grens 

 

De continuïteit  

Veel groter 

Dan je denkt 

 

Zet aan tot 

Stilte en reflectie 

 

Wat je niet kan zien  

Maar wel kan horen 

 

De klokkengrens 

Daar hoor ik bij 

 

Oorlogen, overstromingen 

Rampen die verbinden 

 

Het onderscheid tussen binnen 

En buiten 

Was ooit nog 

Zoveel scherper 

 

De onontwarbare kluwen  

Van geschiedenis 

Met gevolgen voor de grenzen 

Die verschuiven  

 

Toch 

Verschuiven 

En dan de mens die 

Zich te plooien heeft 

 

Ontstellend de schoonheid  

 

De lijnen die 

Gehoorzamen aan het landschap 

zelf 

 

En de mens 

Hij moet maar zien 

Hoe hij zich plooit 

 

Laat zien wat was 

Laat zien wat wordt 

De grens 

De architect 

 

De grens  

Tussen toen en straks 

Is nu 

 

En dan de mens  

Op die grens 

 

De mens die 

Over de grens van 

Denken denken plan en doen 

Ga maar doe maar 

 

Binnen de kaders van 

Wat goed is 

Echt goed want  

 

Over die grens 

 

Dat verlegen  

En flamboyant 

In eenzelfde mens bestaat 

 

Vertrouwen geeft 

En jong van geest 

De vlucht naar voren 

De stad verrijkt 

De grenzen zoekt van  

Welstand en 

Monumenten 

De dakbuidel 

Van boven naar binnen en  

Onder naar buiten 

Verborgen was de parel 

 

Oh ontluisterend de schoonheid 

 

Van de eigenzinnige kijk 

Over grenzen heen 

 

Met muziek 

Of dans 

Verhalen 

De schets voor het voetlicht 

Van wat kan 

Of noodzaak is 

 

De mens die bouwt 

Uit ambtelijk beleid 

Het nieuwe perspectief creëert 

De lagen binnen lagen ziet 

In onderwerp en  

Het ontwerp 

 

De brug die verbindt 

Stad met Boerhaave, en andersom 

Breekt de traditie 

En opent daken voor 

Dier en mens en boom 

 

Hoe je bent  

Als mens 

De woorden vol en zacht 

Voor mensen om je heen 

 

Voor ons van RAP 

Het dialectisch denken 

Eigenzinnig denken 

Die mens ben jij 

 

De continuïteit  

 

Van de grens 

En van de mens 

Is 

Zo weet ik nu 

Veel groter dan je denkt



 

 

 


